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KERSTCONCERT 2023 
Op zondag 17 december herstellen we een traditie van onze Orgelkring; een sfeervol Kerstconcert in het  
Trouwkerkje!  Nieuw is dit zeker niet, onze eerder dit jaar 
overleden Ere-voorzitter Michel Gottmer organiseerde met de 
Orgelkring en destijds de Lambertus Cantorij, jaarlijks een 
Kerstconcert. Het koor zong diverse fraaie Kerstliederen en er 
is zelfs ooit een klein orkest bij aanwezig geweest. In de 
corona-periode lag dit allemaal stil, de Lambertus Cantorij 
bestaat helaas niet meer maar dat weerhoudt ons niet om 
deze leuke traditie weer op te pakken! 
Op 17 december bent u vanaf 19.30 uur welkom in het 
Trouwkerkje aan het Van Bergenplein te Etten-Leur waar we 
dan om 20.00 uur beginnen met ons Kerstconcert!   
Het Kleinkoor Etten-Leur onder leiding van Dieneke Bicknese 
– de Rhoter zal een aantal fraaie Kerstliederen van diverse 
componisten uit verschillende tijdperioden ten gehore 
brengen. Dit wordt afgewisseld met samenzang van bekende 
kerstliederen en enkele korte kerstfragmenten op het 
prachtige orgel van Jacobus Zeemans. 
Jan Sjoerd van der Vaart en Paul Duijvelaar bespelen het orgel 
en Peter Kruit zal mee begeleiden op de blokfluit. 
De toegang is gratis en u bent van harte welkom! 

 
 
 
 
 
                                                                                              Er is druk gerepeteerd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paul Duijvelaar (orgel) en Peter Kruit (blokfluit) 
                                                                                                                                     Kleinkoor Etten-Leur o.l.v. Dieneke Bicknese – de Rhoter 

 
  



JAARPROGRAMMA 2024 
We zijn al enige tijd bezig met ons Jaarprogramma.  Ook in 2024 kiezen we er voor om een aantal inloopmomenten 
te organiseren naast concerten die door vakmusici worden verzorgd. De inloopmomenten zijn bedoeld om bezoekers 
kennis te laten maken met het orgel. Er kan in principe boven bij de speeltafel worden meegekeken en de orgels 
worden bespeeld maar dit zijn géén concerten met een programma. 
De Orgelkring verzorgt deze inloopmomenten in principe geheel zelf. Er zijn geen kosten aan verbonden voor 
bezoekers, u kunt vrij in- en uit lopen.  Ook de meer officiële concerten zijn vrij toegankelijk!  Na afloop van een 
moment zijn bezoekers altijd in de gelegenheid om een geheel vrijblijvende en vrijwillige bijdrage te geven ter 
bestrijding van de kosten. Vakmusici moeten we uiteraard een gage betalen en we hopen deze kosten vanuit de 
vrijwillige bijdragen te kunnen voldoen. Het jaarrooster ziet er in principe als onderstaand uit.  Er zijn nog wel enkele 
voorbehouden!  De Van Goghkerk wordt binnenkort verkocht. We zijn in gesprek met de nieuwe eigenaar maar de 
data hieronder in de Van Goghkerk zijn nog even onder voorbehoud. Een en ander hangt mede af van de activiteiten 
die de nieuwe eigenaar wil gaan organiseren in de kerk.  Voor zowel het Trouwkerkje als de Van Goghkerk blijft wél 
de situatie bestaan dat de Orgelkring Jacobus Zeemans bij notariële akte eigenaar is en blijft van de beide 
Zeemansorgels.  
 
Woensdag 10 januari 11.00 – 12.15 u.  Nieuwjaarsinloop van Goghkerk 

 

Vrijdag 12 januari 11.00 – 12.15 u.  Nieuwjaarsinloop Trouwkerkje 

 

Woensdag 13 maart 11.00 – 12.15 u.  Inloop van Goghkerk met Passiemuziek. 

 

Vrijdag 15 maart 11.00 – 12.15 u.  Inloop Trouwkerkje met Passiemuziek. 

 

Zondag 24 maart 15.00 u.  Trouwkerkje 

Rob Nederlof (orgel) en Ramon Wolkenfelt (trompet)   *) 

 

Zondag 7 april  15.00 u.  Trouwkerkje:  Cappella ex Occasione,  Ruben de Grauw 

 

Woensdag 1 mei 11.00 – 12.15 u.   Inloop van Goghkerk 

 

Vrijdag 3 mei 11.00 – 12.15 u.   Inloop Trouwkerkje 

 

Zaterdag 14 september 12.00 – 16.00 u.  Open Monumentendag Trouwkerkje 

Zondag 15 september 12.00 – 16.00 u.  Open Monumentendag van Goghkerk 

 

Zondag 22 september 15.00 u.  Lambertuskerk 

Peter van de Velde (organist Kathedraal Antwerpen)  **) 

 Anastasia Staroselska (mezzo-sopraan uit Oekraïne) 

 

Zondag 6 oktober  15.00 u.  Lambertuskerk  

Jan Willems (organist + dirigent),  

 Ilse van Wuijckhuijse (mezzosopraan) 

 Koor. 

 

Woensdag 23 oktober 11.00 – 12.15 u.   Inloop van Goghkerk 

 

Vrijdag 25 oktober 11.00 – 12.15 u.   Inloop Trouwkerkje 

 

Woensdag 11 december 11.00 – 12.15 u.   Kerstinloop van Goghkerk 

 

Vrijdag 13 december 11.00 – 12.15 u.   Kerstinloop Trouwkerkje 

 

Zondag 22 december 20.00 u.   Kerstconcert Trouwkerkje 
 
 
*)  Vetgedrukt en kleur betreft een concertuitvoering door vakmusici. 
**)  Deze datum is nog onder voorbehoud. 

 



Interview met een concertbezoeker: “zolang ik mobiel ben, ben ik erbij” 

ONTMOETING ONDER DE MOEIERBOOM… 

Geregeld is Jacques te vinden in het centrum van Etten-Leur. Zo zit hij In de zomer onder de Moeierboom luisterend 
naar de muziek van de beiaard.  Onder de Moeierboom raakten we in gesprek. En dat ging al heel snel over beiaard- 
en orgelmuziek. Jacques heeft zelf 5 jaar orgel gespeeld. 
Jacques is begin dit jaar verhuisd van Oud Gastel naar Etten-Leur, waar twee zoons van hem wonen. Etten-Leur is 
voor Jacques bekend. Hij heeft er vroeger gewerkt.  Van beroep is hij beëdigd tolk en vertaler (Duits, Engels, Frans, 
Tsjechisch), in dienst van het ministerie van Justitie. Van daaruit was hij betrokken bij rechtbank, politie en interpol. 

Waar luistert u tijdens een concert zo al naar 
Jacques was afgelopen zomer aanwezig bij het concert van de organiste 
Jelena Bazova, samen met een saxofonist in de Lambertuskerk. Hij geniet van 
de muziek en als vertaler luistert hij hoe de uitvoerder de muziek vertolkt. Je 
hoort aan het spel hoe iemand is. Je hoort hoe de organist de muziek van de 
componist vertaalt. Iedere organist vertolkt een muziekstuk weer anders. 
Muziek is emotie. Hoe de muziek binnenkomt hangt van je 
gemoedstoestand af. Een antwoord op wat je bezig houdt vind je soms in de 
muziek. Met je ogen dicht zie je de beelden bij wat je hoort. 
 
Hoe ervaart u de concertserie en heeft u tips voor de orgelkring?: 
“Zolang ik mobiel ben, ben ik erbij” vertelt Jacques. De keuze van de 
gespeelde muziek in de concertserie is gevarieerd en afwisselend. “Muziek is 
voedsel voor de ziel”, vertelt Jacques. Hij waardeert het opbouwen van een 
orgelcultuur in Etten-Leur.  Zijn voorkeur gaat vooral uit naar samenspel van 
orgel met andere instrumenten. Dit brengt veel dynamiek in de 
concertprogramma’s. Jacques tipt ons om in de concertserie te letten op de 
sfeer. Sfeer versterkt de muziek. Doorgaan met het aanbieden van een 
gevarieerd programma, liefst ook in een mooie kerk, waar een fijne sfeer 
hangt, bijvoorbeeld de van Goghkerk. Soms een koekje bij een kopje koffie of 
een zonnebloem mee naar huis. Tijdens een inloopconcert zag Jacques het 
Doe-orgel dat was opgesteld in de van Goghkerk. Een mooi idee om de 
bezoekers hiermee kennis te laten maken zodat bezoekers kunnen zien hoe 
een orgel werkt. 

  

De Orgelkring       

Jacobus Zeemans 

wenst u graag 

sfeervolle Kerstdagen 

en een gelukkig  

Nieuwjaar toe! 

 


